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ÖN SÖZ 


Uzaklaştıklarım ile hiç yakınına ulaşamadıklarım için de- 
rin bir sessizliğe bağlı kaygılarımdan kaynaklanan üzüntü- 
lerime bulamadığım çarelerin benden çok uzakta olduğunu 
bildikçe, çaresizliğin ve giden ile hiç gelmeyecek olanın kav- 
gası arasında geçmişe özlem duyarak ve gelecekten hem 
gelmesini bekleyerek hem de ondan korkarak yaşamak, bu 
narin bedenimin içine hapsolmuş duygusal ruhumu sanki 
bir mengene içerisinde sıkıştırıyormuşçasına acıtıyor... 


Belki de bu nedenledir şiire sarılmam. Bir ruh taşır şiir 
bana göre. Her insan göremez, görünmez olur bu ruh sıra- 
dan insanlar için. Uzakları özleyen için yakın bir anlam ta- 
şımaz. Yakını bilmeyen kurtuluşu uzaklarda arar. Yakını ol- 
mayanın ise uzağı da olmaz. Her insan bilmez bunu. Yaşa- 
dığın yerdedir tüm hakimiyetin. Yaşamak zor, yaşayama- 
mak daha zor... Yaşamasını bilirsen ve nasıl yaşayabilece- 
ginin bilincindeysen uzaklarda bir yerde kendisini gizlemiş 
kelimeler, ideali kurulan o dönülmez noktadan başka bir 
anlam taşımaz. Şiir noktadır, virgül değil! Ama virgül nok- 
tadan önce gelir. 


Virgülün bir uzantısı vardır, sanki geçmişe uzanmak is- 
tercesine ve başı da koyu bit yoğunlukla çevtilidir. Bu yo- 
ğunluğu geleceğe taşımayı düşlercesine... Oysaki nokta te- 
kildir. Uzantısı yoktur, sadece koyu bit yoğunlaşma, bitmek 
bilmez bit cümlenin devamının gelemeyeceğini anlatan 
koyu bir karanlık. 
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Şiir geçmiştir, var olduğun andır ve aynı zamanda da ge- 
lecektir. Beklenen o gelecek şiirde hayat bulacaktır. Şiirin 
söz ve ev sahipliğinde bilinç taşıyan insan toplulukları 
kendi kaderlerini kendileri belirleyecektir. Şiirin ruhu buna 
olanak vermektedir. Şiitin ruhu asidir, coşkuludur, boyun 
eğmeyi sevmez, bir o kadar da sahiplenicidir kendisini be- 
nimseyenleti. Şiir bir sevdadır, yaşamın gizemini açığa vu- 
ran. Şiir konuşur, önce dinleyip sonra da duymasını bilenler 
için. 

Şiir tarihin şekillendiği ve son bulduğu aynı zamanda, 
kültürel coğrafyanın kayıt altında tutulduğu sözlü ve yazılı 
bir şahittir. Kültür denilen günlük yaşamsal değerlerin zi- 
hindeki karşılıklarına en iyi cevap verebilen anlatımsal bir 
gizlemenin somut değerleri ile yoğrulduğu zamanı dur- 
durma yeteneğine sahip olan bir çağlayandır şiir, içindeki 
birikilmişliklerini bir sonraki aşamaya kuvvetlice taşiyan... 
Şiir sadece gelip geçmek ve eğlenmek için kullanılan bir 
yazı türü değildir. Şiir duygu yüklü, sevinçleri olan, üzüntü- 
leri barındıran, korkuları ile yüzleşen kimliksiz bir varlığın 
somut düşlerindeki yaşamsal bir alandır. Şiir yaşayan bir 
canlıdır. Şiitin duyguları vardır. Şiir ağlar, şiir sevinir, şiir yas 
tutar... Şiitin dilinden anlamayan sevdalı olamaz, bir aşk ile 
bütünleşemez, O'nu bilemez, bilse tanımlayamaz, bilmez ki 
tanımlanamaz olduğunu tanımadığı için O'nu... O... Bek- 
lenen... Getçeklikten daha getçek ve soyutluğun somut- 
luğa karşı verdiği bir savaşta soyut ile somut birbirine ka- 
rışmakta... 


Şiirin gürültülü olduğunun altını çizen çok sayıda cümle 
ile karşılaşmak yaygın bir sonucu ortaya çıkartsa da şiir as- 
lında sessizdir. Şiir sessizliğin tam olarak kendisidir. Biraz 
daha derinden düşünülebilirse şiirin sessizliği içinde kendi- 
sini bulut insan... İnsan çevresinde yaşananlar ve aklından 
geçenler ile olgunlaşır çünkü... 
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Belki de olmayan bir dünyanın aynasını tutuyordur şiir- 
lerim okuyanlara... Okudukça kendisini, aslında var olma- 
dığı kadar derin düşünceler ile eşitsiz biçimde aynı ortamda 
bulması zorunluluğu olanlar, her bir şiitimin de aslında yağ- 
murun sesini, toprağın kokusunu, beklemenin insana ver- 
diği üzüntüyü ve yıkıcılığı, inancı, inancın ne anlama geldi- 
ğini ve dahasını bulacaklardır. Bu sebepten dolayı sizlere 
önetim şudur: Bir Hristiyan gibi yaşa, bir Musevi gibi ka- 
tatlı ol ve bir Müslüman gibi inan... İnanmak isteyene... 
Kelimelerimi sunuyorum almasını bilene... 
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ŞEYTAN”IN DUASI 


Şeytan sustu bir süre, konuşmadı hiç 

Tanrı tüm şiddeti ile kovduğu için huzurundan 
Şeytan”ın varlığı artık çekilmez olmuştu 

Tanrı da sustu bir süre, konuşmaz oldu 

Şeytan, “Nedir?” dedi “Beni istememenin sebebi...” 
“Sen fazla kibirlisin, yokluktan geldiğini unutmuş gibisin” 
Şeytan başını önündeki gölgesine düşürdü 

“Ben biliyorum değerimi senin katında” 

“Biliyorum ki sevmezler insanlar da beni aslında” 

“Her ne kadar sevenim çok olsa da...” 

“Ama ne desem peşimden gelecek çoğusu” 

“Hem beni sevmez hem de yolumdan giderler doğrusu” 
“Hem kibir dediğin nedir?” 

“Bırak da biraz nefes alsın yarattıklarınl” 

“Farkına varsın kendi varlıklarının” 

“Ben yoruldum, gerçekten çok yoruldum artık sana ibadet yapmaktan” 
“Biraz olsun dinlensem ve uzaklaşsam bu yoksun hayattan” 
“Otursam huzurunda ve derdimi anlatsam sana” 

“Sen yarattın beni ve sen cezalandırıyorsun aslında” 
“Biliyordun da bu hale geleceğimi neden yarattın?” 
“Ben mi yarattım kötülükleri, çirkinlikleri?” 

Tanrı sinirlendi, tam kızacaktı ki Şeytan'a 

Bir Melek tam bin yıllık yoldan çıkıp geldi 
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“Ey Sultanım! Ey Yaratıcıml” 

“Kızma bu Şeytan'a bu kadar fazla” 

“O da senin bir kulun, sen yarattın onu ne de olsa” 
“Bin yıl öteden geliyorum ve öyle insanlar yaratmışsın ki gelecekte” 
“Şeytan masum kalır bunların yanında, hem de tümisyankəarlığı ile birlikte” 
Tanrı anlamak istemedi, Melek sustu bu sefer 

Şeytan tekrar konuştu, anlattı derdini birer birer 

“Ben yokluk içerisinde bir hiçim” 

“Hiç var olmadım aslında senin huzurunda” 

“Duam sanadır başkasına değil!” 

“Senden geldim ve şimdi sen beğenmiyorsun beni” 
“Ben ki birkaç hata yaptım ama” 

“Af dilemek için de çok yoruldum bu hayatta” 

“Sen bilirsin, bu yol nereye çıkar bundan sonra” 

“Senin yarattığın kulların taşıyorlarsa imanlarında eksiklik” 
“Hükmü yoktur aslında benim fisildamış olmam kulaklarına” 
“En son hükmü sen vereceksin yine de” 

“Al canımı karıştır beni tekrardan yokluğa” 

“Veya bırak da yaşayayım bu da benim yolum” 

“Ama eziyet etme bana mahşer günü azaplarınla” 
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HİÇLİK 


Ben yokum 

Hiçlik içerisinde yoğrulmuşum 
Varlığım görünmez 

Sesim duyulmaz 

Bir tek varım Yaradan”ımın yanında 
Ne hatırlarım ne de hatırlanırım 
Kavuştuktan sonra 

Tek gerçek olana 
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UNUTMAK 


Seni unutmak için 

Bir başkasını sevdim 

Sende kalan yarımı 

Yarınıma katmak için 

Bir başkasının rüyalarında gezindim 
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HAZİNE 


Sesimi duyuyor musun soğuk kalpli prenses? 
Sana elimi uzatıyorum 

Asilzadelerin kin dolu kalplerini halka arz ettikleri günlerde 
Suskun şehitlerden geldim 

Kim duymak isterse ona sesleniyorum 
Ruhumun yarısını satılığa çıkardım bu günlerde 
Kelimelerim ise tek hazinem 

Bir yokluk içerisinde sürdürdüm hep yaşamımı 
İki dünya arasında arafta kaldım gecelerce 
Bilmiyordum ve duymamıştım 

Cenneti söz verdiğini 

Tanrı'nın günahsız güzellere 


Bir boşluk var sadece iki dünya arasında 

Bir kitabın ruhunda canlanıyor her düşlediğim 
Gitmek, gitmek istiyorum çok uzaklara 
Ruhum yorgun düşmüş 

Umutlarla geçen bir ömür sonunda 

Hafiften kar yağsın üzerime 

Biraz daha üşümek istiyorum 

Sıcaklığa en çok ihtiyaç duyduğum gecelerde 
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ARAF 


İki dünya arasında kalmak çoğu zaman 

Bir peygamberin duasına muhtaçken beklenen 
Gözlerden akan damlaların saflığına aldanan 
Melekler çoktan ayrılmış kimsesiz şehirden 


Zordur, unutmak değil kolay, hem de hiç istemediysen 
Boşluk gelip geçer rüyalarından yokluğunu hatırlatmak için 
Arafta uyanmak bir sabah, varlık düşleri kurarken 
Aslında het yaşanan sadece bir tüya içetisine gizlenmiş 
Mahzenin içindeki yıllanmış şatap gibi eskiyen 


Haberin vat mı, bilinmez keşfedildi dün gece 
Satırlar arasında kaybolmuştu unutulan yıllar 
Hecenin düşlerine girer kelime olmak isteği her gece 
Getçekliğe yaklaştıkça yıkılıyor yıkılmaz denen putlar 


Sevinmelisin artık bundan sonra 

Yaşamak için bir günü kalmış kelebek 
Gözyaşları içerisinde yalvardı Tanrı”sına 
Bir gün daha yaşasın ki sonraki gün 

Yeni bir ruh içinde tekrar dünyaya gelecek 


Yokluktan çıkıyorsun ey sarhoş şair bu sabah 
Müjdeler getirdi o sonsuz yoldan dönen kudretli melek 
Varlık içerisinde yok olmaya heveslenen şeytan 

Var ile yok arasındaki boşlukta azap saatine yetişecek 
Dursun artık bencillik içerisinde akan zaman 

Kainat dizlerinin üzerine çökmüş beklemekte 

O son sesin kulaklarda duyulacağı an 

Verilen tüm kutsal sözler 

Birer birer ortaya çıktığı zaman 

Artik ne tövbe tutar ne pişmanlık 

Arafta kaldı bundan sonra 

Yaşam iksirini içmiş her varlık... 


12 


Gardenya 


DÜŞ 


Uzak bir memleketin tüzgârını hissetmek mi 
Henüz güneş ile tanışmamış tenin kaderi 
Susarak mi anlatıyorsun geçmişte kalan 

Tam unutmuşken sana hatıtlattığım gizemini 
Yoğun düşlerden sonsuzluğa açılan bit pencete 
Günahkâr şeytanın yalanlarına aldanan 

O güzel kadın için hazırlanmakta bu gece 
Cehennem çukutu, güneşi dahi korkutan... 
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MELEK İLE TANRI”NIN KONUŞMASI 


Melek sessizdi tüm gün boyunca 

Tanrı sordu Melek'e “Nedir bu suskunluğun?” diye 
Melek boynu eğik biçimde açtı içini Tantı'sına 
“Yoruldum Efendim! Çok yorgunum!” dedi “...yaşamaktan” 
“Hayallerim vardı henüz sen beni yaratmadan” 

“Bu cismani varlığa bürünmeden önce ben de bir hayaldim” 
“Konuşuyor, gülüyor ve severdim” 

“Yaratılma zamanım geldiğinde insan olmayı beklerken” 
“Bu nurdan varlığa büründü ruhum ben hiç istemeden” 
Tanrı Melek”e uzunca bir süre baktı 

“Kaldır başını ey temiz bedenli Melekl” 

“Kaldır da bak şöyle bir etrafına” 

“Var mı senden daha kötü olan durumu burada?” 

“Ben seni nurdan bir varlık olarak yarattım” 

“Sana sonsuz cennetimin kapılarını açtım” 
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“Sorgulama yok, azap yok, yaptıklarından dolayı ceza yok” 
Melek sessizliğini bozuverdi yenilerek heyecanına 
Tanrr”sının sözünü keserek başladı konuşmasına 
“Efendim ama hiçbir duygu hissetmiyorum” 
“Sevemiyor, sevilemiyorum” 

Tanrı tüm şiddeti ile karşı durdu Melek'in konuşmasına 
“Ben seviyorum seni, var mı bundan bu kâinatta daha değerlisi” 
“Kaç insana nasip olmuş gelip konuşması karşıma” 
“Kaç kişi görebilmiş beni senin gördüğün kadar yakında” 
“İnsan nefsani bir varlık” 

“İnsan isyankâr kendisini yaratan bile Tanrı'sına” 
“Bilmezler mi ki sonsuz bir azap onlatı beklemekte” 
“İsyankar ruhların gidebileceği tek yer var” 
“Kendilerine verdiğim zaman dolup tükendiğinde” 


15 


Konur Alp Demir 


TOPRAK İLE TANRI 


Toprak bekleyemedi, midesi bulandı çok 

İçinden atmak istedi ölüyü 

Yalvardı Tanrısına 

“Ne olursun al bu ölüyü, gönder doğrudan cehennem çukuruna” 
Tanrı dinledi önce toprağın kendisine yalvarmasını 
“Nedir derdin?” diye sordu ardından 

“Neden istemiyorsun bu ölüyü hem de itiraz etme hakkın hiç olmadan?” 
“İstemiyorum! Ey Kudretli Yaratıcım!” 

“İstemiyorum bu kirlenmiş bedeni” 

“Kul hakkı var üzerinde çok kötü kokan” 

“Hem de isyankâr bu mahluk” 

“Hiç hak etmiyor gömülmeyi inan” 

“Bu sebeple al götür bu yarattığını benden” 

“Uzaklaştır bu ölüyü diğer ölülerden” 

“Kirlenmiş bu beden temizlenemez toprağımda” 
“Biliyorsun, al götür bunu cehennemine” 

“Sonunu bu ölünün madem” 
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YAVRU KEDİ İLE TANRININ KONUŞMASI 


Tanrı sordu Yavru Kedi'ye “Neden ağlamaklısın?” diye 
Yavru Kedi tutamadı gözyaşlarını Tanrı”nın karşısında 
Ağlayarak başladı anlatmaya... 

“Dün su içerken bir yağmur birikintisinden” 

“Zalim bir insanoğlu gelip vurdu benim karnıma” 
“Çok canım acıdı ama soramadım hesabını ona” 

“Ne yapabilirim ki insanoğluna karşı?” 

“Ben küçük bit kediyim, hem aciz hem çatesiz” 

“Ama sen yarattın beni, gönderdin bu dünyaya” 

“Ne suçum vardı benim de hak gördün bu eziyeti bana” 
Tanrı çok üzüldü Yavru Kedi'nin gözyaşlarına 
“Yarattıysan sahip çık” dedi Yavru Kedi “...bana” 
Tanrı yeminler ederek seslendi yaşayan her canlıya 
Yerler ve gökler sarsıldı Tanrı”nın her haykırışında 
“Her kim ki eziyet edecek bundan sonra” 

“Kendinden aciz bir kuluma” 

“Yeminler olsun ki göndereceğim onu” 

“Cehennemin en aşağılık kuyusuna” 

“Bundan sonra...” 

“Her kim ki eziyet edecek mazlum bir kedi yavrusuna” 
“Tanrı”nın lanetini hissedecek o aşağılık” 

“Kendi neslinden türettiğim her canlısında...” 
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DİNLETİ 


Yanlış anlamam, anlamadım da 

Anlatan güzel olduktan sonra 

Ne anlatsa dinlerim... 

Annenin çocuğuna ninnisi gibi 

Bazen ağlamaklı, bazen de gülmeli 

Ama her zaman için derinden ve hisli 
Değmeli ruhuma kelimeleri anlatanın 

Güzel bir söz ile başlamalı konuşmaya 

Bir dağ rüzgarı gibi esmeli ve serinletmeli zihnimi 
Bunca yaşanan düşünceli gecelerden sonra 
Aklımı esir etmeli güzelliğiyle 

Unutturmalı bana karamsar günlerin düşlerini 
Güneş açmalı ve yoksunluktan çıkmalı ruhum 
Karanlıktan hiç hoşlanmıyorum 

Hiç de sevemedim yalancı baharı 

Duyun ve duysun her yaşayan bu çığlıklarımı 
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KARANLIK 


Karanlıktan korktuğumdan değil ama 
Biraz da aydınlığa duyduğum özlemden dolayıdır 
Karanlıktan kaçmam... 

Seni de sevmediğimden değil ama 

Sensiz nasıl yaşarım diyedir 

Sensiz kalmayı göze almam... 

Yokluğa o kadar çok alışmışım ki 
Varlıktır gerçekten beni korkutan 

Her ne kadar ifade edemesem de 
Söylediklerimden değil 
Söyleyemediklerimdendir pişman olmam 
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ŞEYTAN”IN OĞLUNA NASİHATLERİ 


“Ey oğluml Gel otur Şeytan babanın yanına” 

“Dinlel Anlatacaklarım var sana” 

“Sen ki asi bir ruhun cismaniyetinden türedin” 

“Yokluğa alışmalısın ki varlığa boyun bükmeyesin” 
“Sözlerimi iyi dinle ve işittiklerini unutma benden” 

“Bir gün pişman olursan yaptıklarından” 

“Hatirla unutmaman gerekenleri önce, kendine eziyet vermeden” 
“İnsanoğlu garip bir varlık” 

“Değer verme kendisine daha fazla hak ettiğinden” 

“Her günahı işledikten sonra suçu atar üstümüze” 

“Ne Yaratan”ı bilir bizim kadar” 

“Ne de bugüne kadar sormuştur, “Şeytan nedir?” diye” 
“Öğrenmiş üç beş kelime hakkımızda” 

“Her günahın ardından sonra utanmadan yükle suçu Şeytan'a” 
“Sen aldırma, kulak verme bu insanoğlunun sözlerine” 
“Sen önce seni yaratanı bil ve varlığına soru sorma istesen bile” 
“Her ne kadar onunla anlaşmamız zor olsa da” 

“Biz inkarcı değiliz oğlum, bunu sakın unutma” 
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“Kim yakınlaştı kendisini yaratana bizden daha fazla” 
“Kim konuştu ve kim döktü içini” 

“Arada hiçbir perde olmadan Allah”a” 

“Bizim derdimiz bir yanlış anlaşılma” 

“Sonra ise nefis girdi elbette ki araya” 

“Ama biz biliriz, bizi kim yarattı ve kim verdi nimetlerimizi” 
“Biz değiliz Allah'ın adını karıştıran her günaha” 

“Ve anlaman gerek Şeytan baban neden oldu böyle isyankar” 
“Hiç mi varlık görmedik de sonradan kayıp gitti elimizden” 
“Cennet denilen o mekân da böylece yoksun kaldı bizden” 
“Belki Allah affeder, her ne kadar affetmeyeceğim dese de” 
“Bizimki de bir umut oğlum işte” 

“Her gün bekliyorum Allah affedecek diye” 

“Hem biz mi diyoruz ki insanoğluna git günah işle diye” 
“Biz mi tutup götürüyoruz elinden günaha” 

“Biz sadece bir fisıltı ile sesleniyoruz insanoğlunun kulağına” 
“Ardından günahı işleyen o, sorumlusu ise bizizl” 
“Görüyor musun oğluml” 

“Ne kadar da kolaymış günahlarından sıyrılmak böyle” 
“İyi ki Şeytan varmış, diyor insanoğlu” 

“Yoksa kim yüklenecekti bu kadar günahın sorumluluğunu” 
“İnsanoğlu bu, önce işler her türlü günahı” 

“Sonra der ki Yaratan”a” 

“Beni o zalim Şeytan kandırdı” 
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UNUTULMUŞLUKLAR... 


Ulaşılamayacak özlemlerimdir belki de 

Beni mutsuzluğa sürükleyen 

Yok olan şimdiden sonra olmayan hatıralar içinde 
Ararken çocukluğumda kalan masumlukları 
Geçmişte bırakıyorum artık unutulmuşlukları 


Uzaklardan görünen bir ışık 

Işığın yansımasında tanıdık yüzler 
Nerede kalmıştı o kardeşimin gözyaşları 
Yüzlerin üzerinde görünmeyenler 
Gözyaşlarından hatırlıyorum korkularımı 
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UMUTSUZLUK 


Bahçe kapısının arkasından bakan bir çift göz 

Neler vermezdim ki her saniyesine göz kırpışlarının 
Bilemezsin sen gerçekte neden bu kadar huzursuzum 
Neler geçiyor aklımdan ve düşlerim neden karanlık 
Neleri unuttum, neleri hatırlarım bilemiyorum 
Özlem içerisindeyim çoğu zaman hatıralarımda 

Çok isterim, isteklerimdendir yaşadığım kederim 
Ömrümü yoklukta unutsam yeni bir sabah doğarken 
Geriye dönüp de tekrardan o günleri yaşayabilmek için 
Affedin beni ve ellerinizle siz yatırın toprağa 
Değmesin yabancı eller narin varlığıma 

Yol mu çok uzun geldi bu sefer bilemiyorum 

Hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor bu uzaklıklar 
Umudumu her geçen gün biraz daha yititiyorum 
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YOLCU MELEĞİ İLE TANRI 


“Denizler neden tuzludur biliyor musun?” 
diye soru Tanrı, Yolcu Meleği'ne 
“Bilinmezliklerin sahibi, senden daha iyi kim bilebilir?” 
diye cevap verdi Yolcu Meleği kendisine 
“Denizler neden tuzlu ve rüzgâr soğuk eser çoğu zaman?” 
“Neden isyankârdır insanoğlu, senin kuşatıcı varlığının yanında?” 
“Ve neden mutsuzdur sayısız insan?” 
“Sen biliyor musun Yüce Yaratıcı'm?” 
“Yaratıp dünyaya gönderdiğin insan ne durumdadır hiç düşünüyor musun?” 
Tanrı cevap vetmek istedi önce ve ardından 
Bir tahminde bulundu isteksizliğinden anlaşılan 
“Umudu kalmadığı içindir belki de!” 
“Yorulmuştur yaşadıklardan, rüyalarına aldanmıştır çoğu zaman” 
“İnsanoğlu bul Ne versen daha fazlasını ister her zaman...” 
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YOKLUK 


Yokluğumdan haberin var mı ki 
Varlığımın peşine düşeceksin 
Unuttuğun bir eşya miyim ki 
Beni bulunca sevineceksin 
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ÖFKE 


Unutmaya başladığımı sandığım anda hatırlıyorum 
Kendilerinden kaçmaya çalıştığım gerçekliklerimi 

Bir su damlasından kaynaklı yaratılan kaderim 

Yokluk çekiyorum çoğu zaman ve düşlerime kızıyorum 
Kaderimin değiştiği noktada beni bekleyen aynı Şeytan 
Varlığını sürekli yanımda hissediyorum 

Kucak dolusu öfkeletin yoğunlaştığı bir zaman 
Kaybettiklerime mi üzülmem gerekiyor, bilemiyorum 
Yoksa ulaşamayacak olan isteklerime mi hiçbir zaman 
Biraz daha ilerlersem şüphesiz biliyorum 

Yok olacağım bu sonlu dünyadan 

Ve ben yorgunluktan yokluğa düştüğüm an 

Kendi ateşimi kendi cehennemime kendi ellerimle taşıyorum.... 
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KEDİ 


Dünyayı kediler yönetmeli 
Biraz cesur, biraz ürkek 
Ama her zaman için merhametli... 
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İFADELER 


İfadeler, renkli ve karamsar düşlerin soyut anlamsızlığında 
Sessizliğe sığınmış gülüşler çocukluk yıllarında saklı 
Geti gelsin artık çocukların gökyüzüne kaçan uçurtmaları 
Yokluğu en derinden hisseden vatlıksız ruhlara 
Anlayamadıklarını anlatma çabası içerisinde karamsarlıklar 
Düşletime gömdüm anlamsız kelimelerden oluşmuş hayatları 
Ağaçların şarkılarında cansızlığını unutuyor yapraklar 
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KÜSKÜN GÜZEL 


Güneşin saçtığı ışıklara mı küstün güzel 

Yorgun musun sen de benim gibi sevilmekten 
Yoksunluk mudur tek derdin varlık içinde yaşarken 
Bir Tanrı hayalidir işte gerçek olması düşlenen 


Tüm insanlar yaşasın hem yokluk hem de varlık içinde 
Yok muydu bir adı çektiklerinin onun varlığında 

Sen yokluğun ne olduğunu benden daha iyi bilemezsin 
Ben ki zaman zaman kaybolurum sonsuzlukta 


Sözlerim sana kendi güzelliğini kadere teslim eden fani 
Bugün vafsın ama yarın olacağın belli mi 

Tanrı'yı küstürmekten korktuğun için mi susuyorsun 
Günahkâr tuhlatın çektiği eziyetler mi yordu seni 
Tüm insanlardan kaçmak için bir dua mi arıyorsun 
Yokluk het yolun başında bekler varlığı bilmeyeni 


Kelimelere sığınmaktan başka bit yol kalmadı 
Yıldızlar aydınlatsın kötü tuhlu kadının yolunu 
Bilmez misin ki Tanrr'sına küsen ayın ışığı sahtedir 
Güneşten aldığını kendisininmiş gibi gösterir 


Het istenmeyen kelimenin sonunda vardır bir günah 
Günaha battıkça azalıyor insanın içindeki bekleyenler 
Gözyaşların sadeliğinde yoksunluk şarkıları 
Dinlenirken varlığa ulaşmanın bir yolu olmalı 

Bulmak için çıktığı seferden henüz dönmeyenler 
Akşamın esintisini beklerken dünü hatırlıyorlar biter birer 
Gece uyanmaya başladığında kayboluyor gündüzün 1ssızlığı 
Sizler beklerken, biz çoktan unuttuk yaşayamadıklarımızı 
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YOKLUK 


Beni göremezsin, duyamazsın sesimi 
Dokunamazsın tenime 

Girmem kimsenin rüyalarına 

Ben hiç var olmadım 

Yoktum, yokluğuma alıştım 

Sesim öyle saf ki işitilmez oldu çoğu zaman 
Varlığı özledim ben aslında 

Yok olduğumu kabullendiğim an 
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AYRILIK 


Su damlacıkları düşse gökyüzünden yalnızlığıma 
Islatsa beklentilerimden haberdar olan kağıtlarımı 
Mürekkep parçalarının ruhumdan koparıp aldığı 
Bir bulut gelse keşke ve ben unutsam yalnızlığımı 
Mürekkep parçalarım ne olursunuz 

Terk etmeyin beni sarhoşluğumda 

Yoruldunuz, biliyorum, siz de yaşamaktan yokluğu 
Yalnızlık direnme anlamsızca ve boşuna 

Artık ayrılmalı bu bitmeyen yolumuz 
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BEKLENEN 


Beklemekten yorulan bir kalp taşımak mı sana zor gelen 
Yoksa 

Eğilen başın çaresizliği midir kendine anlatamadığın hükümdar karşısında 
Aslında 

Kendi çaresizliğine acıyarak yok olmadan önce yokluğu özleyen 
Gerçekte 

Boş bir düşün peşinden gitmek ahmaklıktır yıllarca 

Sen görmediğini mi sanıyorsun Tanrı'nın sana yapılan eziyeti 
İsyan mı etmek istiyorsun çıkmak için içine düştüğün ateşten 
Belki de sen anlatamıyorsun Tanrrya derdini 

Bir an susarak dinlemelisin 

Akan hayatın o duyulmayan sesini çevrenden 
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KARANLIKTA YOL GÖSTEREN 


Yarım birakılan düşlerimin heveslisinin çıkmaz korkularında 
Yalan algıların arkasına gizlenen her dünya zevkini 
Gerçekmiş gibi anlatan hikayelerin anlatıldığı ortamda 
Bir tek sen vardın zihnimi hayallerle dolduran karanlıkta 
Bir tadımlık ömür için gelip gidenler hep kayıp oldular 
Bilemezsin bilinmeyenden çok bilinmesi gereken gerçeği 
Yarım kalmaktansa çoktan unutulan bir rüyada 

Hiç sahip olmamak daha az sanci yaratır 

Narinlikten yorgun düşmüş ruhumun boşluklarında 
İçimde eriyenler var bir daha kalıplaşmayacak 
Gönlümden geçenler var asla ulaşılamayacak 
Hatıralarımda saklı bir güzellik var tekrar hatırlanmayacak 
Dilimde dualarım var kırılan kalbimin yerini dolduracak 
Sonsuzluğa karşı sonlu olan duyguların acizliğinde 
Yokluğa alışmak o kadar da kolay değil 

Bugün vatlık var yarının hesap defterinde 

Yokluğu tekrardan yaşamak imkansız değil 
Gökyüzünde süzülen rüyaların sahipsiz kaldığı ülkede 
Ne kadar erken yaşlanmış bu sabırsız beden 

İnanç yokluğunda vatlık hesabını bilen 

Bir düş kurmak bile oldukça zahmetli bu bilmecede 
Karıncanın ayağına batan dikenin verdiği acıyı 

Bir serçenin telaşına gizlemiş Yaratıcı 

Bir Yaratan var biliyorum het kelimenin arkasında 
Yolumu kaybettim anlam vetemediğim bu yoğun katanlıkta 
Korkularımdan arınmak için esramı bekliyorum 
Sonsuzluğuna karışmış anlatılması günah olan gerçekler 
Sonsuzluğun da bit sonunun olduğunu düşlüyorum 
Esrarını kaybetmiş benliğim kendimsizlik ülkesinde 
Yavaş adımlarla koyu karanlıkta kayboluyorum 
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PRANGA 


Çok fazla sessizleşti gün doğumunda geceden kalan çığlıklar 
Kuşların ayaklarına bağlı kalmış inceden örülmüş ağlar 
Hatırlar mısın hatırlamak istemediğin hayallerini 

Yılanın iki dişi arasına gizlenmiş ölümsüzlüğün izleri 
Gecenin çığlıkları arasında sokakta yalnız başına bir katil 
Hecesiz kalmış kelimelerin anlamsızlığında 

Yokluk satıyor karanlıkta gördüğü her canlıya 

Suyun hafızasında canlanıyor yeni bir neden 

Toprak ile bütünleşmeli artık bu yorgun beden 

İnce ince desenlenmiş günahların kafesi 

Örülmüş ağlara takılan korkulacak düşlerin sahibi 
Unuttuğu gün yakınlığına açılan bir perde 

Sislerin arkasında kalmış kapı kapanmak üzere 
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GÖKYÜZÜ 


Sarhoş gökyüzü fırtınalı bu aralar 

Geçsin zaman hızlıca 

Dinsin fırtınalar 

Güneş çıksın biraz daha beyaz bulut 

Bir kedi gelsin dolansın ayaklara 

Rüzgar dokunsun yumuşacık elleri ile 

Sıcaklığı özleyen soğuktan yorulmuş dudaklara 
Denizin sesi yankılansın kıyılarda 

Kırlangıçlar sakinleşsin bitaz 

Ve gökyüzü 

Tekrardan boyansın olması gereken açıklıklara 
Gelmesin hiçbir zaman o günler 

Dönmesin bir daha geri 

Hak etmeyen beklenen 

Özlendiğini unutsun 

Sessizliğe karışsın artık sesler 

Şiirler yazılsın hiç okunmayacak 

Akan ırmak, uçan kuş ve balıklara 

Bir bekleyeni olsun insanın 

Terk ettiği hatıralarında 
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DENİZ 
Bana biraz deniz getir gittiğin çöllerden 


Kokusunu kimsenin duymadığı ve dalgasız 
Içinde balık yaşamayan bir deniz... 
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ÇÖL 


Sustum diye mi bir damla düşürmüyorsun çöllere 
Yağmurun huzursuzluğu yansıyor 

Kelimesiz kalan cümlelerime 

Güvercinler gelsin konsun taşlarına 

Ölülerin saklandığı o mermer tabuta 

Bir sevda yüklemesi yapılsın açılan kapı ile ahiretten 
Duymayayım artık çığlıklarını günahkarların daha vakit varken 
Ağıtlar yükselsin yedinci katta ağlayan kullara 
Yoruldum artık beklemekten bu beyaz arafta 
Boşluk sarmış her tarafımı ve düşünceler 
Gözyaşımdan bir nur yükseldi dün gece semaya 
Nerede benim dualarıma aminler 

Nerede o çok sevdiğim tesbihimin kokusu 

Bir ben kaldım huzurunda boynu bükük 

Bir de kovulan Şeytan”ın günahsız yavrusu 
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KELEBEK 


Bahardan korkan bir kelebek gibisin kışı özleyen 
Kanatlarında kar taneleri ve gözlerinde sonsuz beyazlık 
Çam ağacının yeşilliğine aldanan bit böcek gibi 
Yaşıyorsun günlerini hiç yatını düşünmeden 


Kar tanelerine aldanarak düş dünyasında kaldık birer birer 
Gideni beklemek gelecek olanı da engeller 

İpliklere sarılmış cansız bedenlerin kokuşmuş düşleri 
Tarihe karışarak eritiyor gerçekleri ateşin elleri 


Geçmişin karanlık odalarından gelen günahkar sesler 
Yalnız kaldığın için mi özlüyorsun karanlıkta yol göstereni 
Sessizliğe karışıyor ağaçlatın yaprakları biter biter 
Yaşamayı sevmek zor gelmemeli insana 

Bugün vardı, yarının olmasını istemek ise çok ahmakça 
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GÜNAHKAR 


Neşelen zalim kadın, neşelen gecelerce 

Gönüllere açtığın yaranın acısını hisset 

Adın dudaklara lanetlerle kilitlensin senelerce 

Olmayan bir güzelliğe adandı Şeytan'ın duası 

Aminler yükseldi karışarak lanetlere göklere 

Suskun bit çocuğun çığlıkları dağıttı sessizliği 

Toprak titredi korkudan duyunca Tanrı'nın sesini 

Bir ıslık gibi geldi önce korkutan çığlıklar 

Zalim kadın serbest bıraktı cehennemin azaplarını 

Yaşlı bir adam gözyaşları içerisinde ağlar 

Tüm kadınlar taşır zalim kadının günahlarını 

Şeytan'ın dişisi, yılanın zehiri ve günah bir meyve 

İnci tanesinin üzerine yazılmış kirlenen ismi 

Tövbe kapıları kapandı artık Tanrı duymak istemiyor sesini 
Acınası duygular içerisinde yaratılmış nefsani bedenler 
Yok mu artık bu ateşten yorulmuş azabın sonu 
Sessizliğe karışıyor cehennemden kaçıp cennete gelen sesler 
Müjdeler olsun belitdi artık cehennemin yolu 

Hesap mı bu sorgular bu sonsuza uzanan işkenceler 
Şeytan'ın sesine karışır efendisiz kalmış cehennemliklerin korkusu 
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Cennet kayasının altına gizlenmiş günahkar kadının ağız kokusu 
Herkes kime iman ettiyse onun şahitliğini ister 

Kimi Şeytan'a, kimi taşa, kimi de sonsuza uzanır bekler 
Şeytan'ın yazdığı şiiri dinlemekten yorulan cennetliğin korkusu 
Suskunluğuna aldanarak gerçekliği görmezden gelenler 
Zaman tükendi bundan sonrası ölüm susuzluğu 

Damla damla düşer azaplar gökyüzünden 

Her bir kuş taşır ağızında taşları ateşten 

Putlar devtilir gerçekliğin karşısında birer birer yerlere 
Bir efendi gelir dağıtır karanlıkları nurdan elleri ile 

İşte o zaman belirir gerçek nedir sahte nedir 

Cennetin kapıları açılır Tanrı'nın merhameti ile 

Şeytan küskün bir köşede ağlar yalandan acındırır kendisini 
Demirden bir el gelir ateşte dövet cehennemin bekçisini 
Her köşede bir insan, çığlıklar içerisinde 

Sessizleşen Şeytan gelir yalvarır Tanrı'sına dualar eşliğinde 
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BU YÜZDEN 


Ben küçükken ağladım 

Annemin uykusu kaçtı 

Sessizleştim bu yüzden 

Ben güldüm bu sefer babam ağladı 
Üzüldüm bu yüzden 

Kardeşimin kalbinde bir sızı belirdi 
Korktum bu yüzden 

Dualarıma melekler yetişemedi 
Umutsuzlandım bu yüzden 

Güneş doğdu sabah ve battı ikindi vakti 
Sıkıldım bu yüzden 

Yağmur yağmak için gecikti 

Susuzluğa alıştım bu yüzden 

Âşık olmak için çok gençtim 

Hiç aşkım olmadı bu yüzden 

Babamın yaşını geçtim baba olmak için 
Baba olmadım bu yüzden 

Bir güzel sevdim, sevdiremedim kendimi 
Sevgisiz kaldım bu yüzden 

Küçükken ölmek istemedim 

Ağladım bu yüzden 

Büyüyünce ölümümü gördüm düşümde 
Sevindim bu yüzden 

Beklenen gün gelmedi asla 

Yoruldum bu yüzden 

Kendime küstüm beklemekten 

Şiirler yazdım bu yüzden 

Yüzümde belirdi kaderimin izleri 
Yüzüme bakamadım bu yüzden 
Umutlar belirdi, söndü yanan ateş 

Ne istekler gelip geçti dilimden 
Yalnızca kalan koca bir boşluk var 
Kimse bilmiyor, ruhumu etiten bir sızı 
Beni unuttuğu karanlık sokağın başında arar 
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GÜNAH 


Omer Hayyam'ın anısına... 


Amacımız değil günaha batmak 

Tanrı'nın emrini çiğnedikten sonra keyfe dalmak 
Kanımıza karıştıktan sonraki huzuru aramak 
İşte budur tek sebebi 

Bu sebeptendir içtiğimiz geceleri 

Aramaya gerek yok başka bir sebep 

Tanrı yasak ettiyse vardır bir bildiği 

Her ne kadar günaha dirensek 

Bizi kendimizden alıyor 

Günahın bıraktığı rahatlama izleri 
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O”na 


Cihanı gezdim bulamadım bir eşini gecelerce rüyalarımda 
Yokluğu zorladım, varlık için düşüncelerime eşlik etti dualarım 
Ben sensiz kaldığıma üzülürken sen de bensiz o karanlıkta 
Varlığınla tüm yaratılmışlıklara rahmet dağıtan kudretli Allahim 
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SEN VE BEN 


Sen şiirsin ben ise cümle 

Sen cümlesin ben ise kelime 

Sen kelimesin ben ise hece 

Sen hecesin ben ise harf 

Sen harfsin ben ise ses 

Sen sessin ben ise yankı 

Sen yankısın ben ise duvar 

Sen duvarsın ben ise çerçeve 

Sen çerçevesin ben ise kağıt 

Sen kâğıtsın ben ise yazı 

Sen yazısın ben ise şiir 

Ben şiirim sen ise benden bir parçasın 

Sen benim içimde ben senin düşlerinde 
Ben senin kalbinde sen benim hayallerimde 
Ben senim sen bensin 

Ne sen yaşayabilirsin bensiz ne de ben sensiz 
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KORKULUĞUN YALNIZLIĞI 


Dünya büyüdükçe içinden çıkılamayan dar bir kafesteyim 

Bir adım atsam sanki dünyanın sonunu göreceğim 

Ne olursunuz kargalar bir sefer olsun gelmeyin üzerime 
Adim korkuluktur ama en korkan da benim bu çiftlikte 
Hayatın neresinden bakayım da karşı dutayım rüzgara 
Rüzgar esmezse zaten ne başım oynar ne de hareket akar kollarıma 
Sizler beni canlı bilin diye rüzgârın bütün bu uğraşı 

Ben ise bu çiftlik için değilim cansız bir yükten başkası 
Sizler de kendinden geçmişçesine çiftliğe zarar veren kargalar 
Yolunuz ne zaman düşerse kedere sizi de bekler yalnızlıklar 
Sahibimiz sizi istemediğinden beni dikti buraya 

Ben de kendimi ne sanmıştım ne olduğumu anladım sonunda 

Ne ben istekliyim hayatımdan ne de rüzgar 

Her gün sallarken beni gözlerimden olmayan yaşlar akar 
Bu verimsiz tarlada bir ben miyim korkuluk 

Sizlerin içinizde de vardır eminim yıllarca çektiğiniz yoksunluk 
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UZAK 
Uzak geçmiş ile yakın gelecek arasında bir yerlerdeyim 


Uzak gelecek ise gelmesi çok geç olacağı için 
Geçmişten getirdiklerim ile yetinmekteyim 
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BEN 


Beni ormanda ara bir ağacın yaprakları arasında 
Bazen de ağacın köklerinde iki damla suya tutunmuş 
Bir sincabın heyecanında ara beni 

Kimsenin bakmayı düşünmediği yerlerde 

Bir tıttılın ruhunda veya bacaklarının herhangi birinde 
Karıncanın terinde, ceylanın ürkekliğinde 

Rüzgarın sesinde, ağacın yaşında 

Taş duvarların soğukluğunda ara beni 

Beni bensizlikte ara bensiz gecelerde 

Yazdığım her şiirin her bir hecesinde 

Gözyaşlarının tuzluluğunda 

Duaların sonsuzluğunda ara beni 

Gökyüzünün koyulaşıp ağladığı zamanda 

Siyah bulutlarda ara beni 

Rüzgarın uğultusunda, güneşin yakıcılığında 
Dalından kopan her yaprağın savruluşunda 

Sessiz harflerin suskunluğunda ara beni 
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SİYAHIN BEYAZI 


Güzel gözlerine mi tutuldu yüreğim 

Yoksa teninin beyazlığına mı düştü gönlüm 
Esmer bir ruha sahip olmak miydi caziben 
Bedeninin sıcaklığının gölgesinde gezindim 
Ruhunun içine sıkıştığı ışıksız ortamda 

Ne bir kez güldün ne de tuhumu okşadın 
Anlaşılan ben yokum senin rüyalarında 
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SEVEBİLDİĞİM 


Gün batımında gel geleceksen eğer 

Gecenin karanlığına kalmasın düşletim 
Sayıklarken yokluğumdan korkularımı birer birer 
Ellerim kirlendi günahlardan masum ellerim 
Biliyorum bensizlik varlığımdan yoksun 

Şeytanın üzerinde uyuduğu kilim 

Dokumacısına yükseliyor günahkâr sözler 
Konsun bir kalbe etrafımda uçan kelebekler 
Duymak istemiyorum artık kimsesiz çığlıkları 
Yokluğuma alıştın varlığıma daha uzun zaman var 
Çıkıp gel gülümse ve unut geçmişi 

Sensizlikten kurudu gönlümün denizi 

Sessiz kaldığım günlerde seslenecek 

Yolumu aşkın girdabında kaybettiğimde 

Bana karanlıkta yol gösterecek 

Birisi olsun esrarı içinde saklı 

Bir sen biliyorsun bu derdimi kim çözecek 

Bir gün çık gel ansızın günahların ellerinde 

Ne güzeldi yaşamak sevebildiğim senin düşlerinde 
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MAHŞER 


İnsanlar göründü mazlumun caniye karıştığı insanlar 
Ölü bedenlerin toprak ile bütünleştiği gecede 
Önce direndi sonra aydınlığa döndü karanlıklar 
Unutulan uzun cümlelerde gizliydi 

Şeytanın duasına muhtaç olan her günah 
Gerçekliği anlatmak için umutlanan yalanlar 

Ay soğuk, güneş sıcak ve rüzgar serindi 

Sessizleşti gerçek karşısında birer birer konuşanlar 
Bir çığlık yükseldi derinden gökyüzüne 

Her yer kasvetli, toplanmış mahşer 

Ateşten bir tokat çarptı zalimin yüzüne 

Rüyalara karıştı inanılmayan gerçekler 

Susuzluk, korkunç bir susuzluk hissi 

Ne ırmak doyutur bu bedeni ne deniz 
Hissizleşmeye başladı her düşüncenin belirsiz izi 
Durur mu dersin durur mu bu işleyen süreç 

Akan irmak, esen rüzgar, dalgalanan deniz 
Haykırır sessizlik gürültüye unutulan gerçeklikleri 
Karıncanın yorgunluğunda gizli toprağın nefesi 
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GARDENYA 


Yürüyerek geçtiğin yollardan koşarak uzaklaşıyorum 
Güvercinlere sesleniyor içimdeki sarhoş adam 
Kanat çırpın dağıtın gönlümdeki bu sisli havayı 
Sessizleşmeye başladı ağlayan gökyüzü bu akşam 
Çamur damlıyor sağanak yağışların ardından 

Ne zaman kavuşacağım sana Gardenya 

Zamanını söyle ve sensizliğim dağılsın 

Hiç hesaba katmıyorum uyuyamadığım geceleri 
Kömür kokusu sinmiş şehrimin üzerine 

Bir mum olsa keşke ellerimde geleceğimi aydınlatan 
Saatlere kızıyorum senin olmadığın hayallerde 
Rüzgar getiriyor esintisini uzak bir yerden 

Güneş küsmüş göstermiyor kendisini 

Yağmur yağmak istemiyor artık sabahları erkenden 
Martıların çığlıkları serçelerin telaşına karışıyor 

İçim gibi boşalmış, kaçıyorum kimsesiz kalmış bu şehirden 
Derinden bir uğultu, telaşlı biraz da yorgun 
Hıçkırıklar, gözyaşları ve gülüşmeler her yerden 
Sebepsiz yere ağlıyorum ve özlüyorum gelmeyeni 
Gardenya ne zaman bitecek bu özlem 

Bir sen yoksun gönlümün çukuruna gömülen 
Yıldızlar düşmüş okyanusun karanlık yüzüne 

Tuzlu suyun kaderinde vardır kayalıklarla sevişmek 
Zaman yavaş yavaş tükenirken yanan mumun alevi 
Puslu bir sabahın başlangıcında acılar içinde sönecek 
Yaşasak seninle birlikte teker teker yaşamadığımız günleri 
Belki beni yeniden hem de çok seveceksin 
Sevmediğin günlerin hatıralarında dolaşırken 
Hatırlatacak beni sana gecelerden getirilen haber 
Yorulsak birlikte sevdiğim uyumak için bu sefer 
Ah, Gardenya! Nerede kaldı o gülüşlerin 
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Nerede son buldu ilk yakılan ışığı kandilin 

Ağaçlar çırpınıyor, rüzgârın soğuk nefesi yüzümde 
Gardenya ben hiç yaşamamışın seni sevmeden önce 
Güneşin ayak izlerini takip ederek ulaşılır mı çöllerden 
Gardenya senin kurduğun o saklı bahçeye 

Gözlerinden anlıyorum söyleyecek çok kelime birikmiş ağızında 
Düşlerim zihnimden uğuldayarak kovuyor sahteliği 
Gardenya birak unut ve gel artık o karanlık geçmişi 
Şeytan'ın ayaklarını yıkadığı bir çeşme vat cennetin kapısında 
Mızrağın ucundaki zehirdendir bütün aldatılmalar 

Hiç kimsenin yaşamadığı bu uzak mekânlarda 
Anlamsız sesler çıkatıyor vahşi topluluklar 

Hangi çığlığın çağırdı beni çöllerden gönlüne 

Hiç söylenmemiş duaları ezberletiyor Şeytan 

Çatlamış derimdeki yaram sızlar, korku damlar içime 
Gözlerindeki ışıktan bir parça damlasa gözlerime 
Sessizliğe karıştı uğultular gözler hep uzaklarda 
Anlamsız kelimeler dökülüyor çirkin ağızlardan 
Gardenya bahçenin kapısını arala, girsin içeri 

Bekleyen için dar gelmeye başladı artık o karanlık zindan 
Hiç hayalini kurmadığın yorgun esintilerden gelen 
Kelebeğin uzasın bir günlük narin ömrü 

Saatin akrebi dolaştırıyor zehrini kendi damarlarında 
Ruhumun kamburu büyüyor senin olmadığın zamanlarda 
Saat kaçtı bilemiyorum, seni çoktan geçmişti zaman 
Gardenya şimdi sen söyle nedir dolaşan rüyalarında 
Neler söyleyecekti bana hiç ulaşamadıklarımdan 
Karanlıkta bir anlık görünen o isyankâr Şeytan 

Hangi cennetin uğultusudur bu kandıran insanları 
Zaman öldü ve varlık çoktan terk etti aydınlık sokakları 
Bir ben kaldım düşlerimde ve boşaldı içimdeki kalabalık oda 
Güneşin ıslaklığına aldanma Gardenya 

Güneş çok sıcak ve sen benim düşlerimdesin hâlâ... 
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GECENİN KARANLIĞI 


Saat gecenin karanlığına gelmiş Papatya 

Uyumak vakti değil henüz 

Gökyüzü bu kadar tedirginken 

Birikmiş çok söz var dudaklarımda 

Anlatılması gereken masallar 

İtiraf edilmesi lazım gelen günahlar 

Geceyi kaldır üzerinden Papatya 

Ört perdeleri, gün ışığı girmesin içeriye 

Sabah olunca tekrardan bak aynaya Papatya 
Kelimelerimi bitirdim senin için 

Yol çok uzundu ama yine de geldim 
Küskünlüğünü unutturacak o ilham perisi 

Tüm sessizliğini bozdu yağmur bulutlarının 
Rüzgârın laneti ile uğraşırken yokluğuma ağladım 
Suyun üzerinde gezindi dün gece Şeytan'ın ayak izleri 
Lanetlenmiş bir kayanın üzerinde belirmiş 
İşlediği sevaplardan yaratılan Şeytan”ın dişisi 
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YENİ BİR SEN YARATMAK 


Gözlerinde beklerken sessizce sönmüş bir nur aktı gönlüme 
Güneş kıskanırdı eğer o nuru benim gözümden görse 


Ateşler sönerdi cehennemin eğer kalbimdeki sıcaklığı bilse 
Sen geçerken ben unuttum kendimi rüyamdan dün gece 


O kadar gerçek ki imkansızlıklar hayalleri bile unutturuyor 
Sen o kadar erişilmezsin ki içinde unutulmamaya değer bir ruh uyuyor 


İsterken dün gece rüyamdan umutsuz bir duanın rahmetiyle uyandım 
Sen yoktun ve hiçbir zaman da istediğim gibi var olmayacaktın 


Sevgim sensizlikten yorularak senin için bir yaratıcı olmasaydı eğer 
Senin nurundan süzülerek damlayan bir sen daha yaratamayacaktım 
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PENCEREM 


Perdem kıpırdıyor tüzgârın eşliğinde 
Bakamıyorum dışarı penceremden 
Beklediğim bir haber var gelmesi gereken 
Ne güzele aldırış ediyorum 

Ne de geçen kedilere penceremin önünden 
Bakamıyorum dışarı penceremden 
Gürültüler yoruyor artık beni 

Bir sessiz aşkın habercisi mi yoksa 
Habersiz çıkıp gelen 

Gecenin aydınlık ile buluştuğu anda 
Kavuşup ardından tekrar kaybedilen 
Kaybedilmemesi gerekenler için 

Bu kadar imkansız olmamalıydım aslında 
Bu sonbahar akşamında 

Sevmeliydi beni bir güzel 

Bir gül vermeliydim ona 

Güzelliğinden daha güzel 
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YALNIZLIK 


Ağustos ayı 

Günlerden hangi gün bilinmez 

Karıştı çünkü geçmişe hatıralar 

Sırasıyla hatıralardan yok olanlar 
Mevsimlerden yaz 

Yaz sıcaklığında bir adam 

Ellerinden tutmuş çocuğun 

İkisi de yürüyorlar sessizce toprak yolda 
Bazen bir ağacın gölgesinde 

Bazen de güneşin zahmetinde 
Dinleniyorlar ara sıra 

Uzakta çalışıyor çiftçiler 

Tırpan sesleri karışıyor 

Cırcır böceklerinin seslerine 

Bir yalnızlık duygusu alıp da götürüyor 
Çocuğun bütün çocukluk rüyalarını 

Sıcak bir Ağustos ayı 

Yalnızlık... 

Geri gelmeyecek olan çocukluk zamanları 
Alnı terlemiş, dudaklarında tuz kokusu 
Yırtık bir ayakkabı içinde haykırıyor yoksunluklar 
Ne olursunuz geri getirin artık çocukluğumu 
Çocukluğumu benden çalan hırsızlar 
Odundan çeperin iki sırığı arasından 
Yeşil gözler dalıp gidiyor uzaklara 
Dizlerde yara, dudaklarda sessiz çığlıkların izleri 
Neden bu sessizlik, nerede bu insanlar 
Bir tek çocuk ile adam var toprak yolda 
İç sıkıntısı ile başlayan bir boşluk 

Çocuk düşlerdeki korkunç hikâyeler 
Sonlanmalı artık bu sıkıcı yolculuk 
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ZAMAN 


Her dakikasından bir saniye eksilen zamana mı küsmeli 
Yoksa bu ömrün hesabını, soracak olana, nasıl vermeli 


Yıldızlar sayıklıyorken gecenin düşüne karışan karamsarlıklar 
Güneşin aydınlığını bir hiç uğruna çığlıklar ile kirletiyorlar 


Nabzından dökülürken bir köşeye sinmiş kalbinin atış seferleri 
Gölgeler örtemez artık güneşin açığa çıkardığı gerçekleri 


Kaleminin ucunda belli belirsiz damlayan kan izleri 
Bir günahın izini takip ederken kullandığım Şeytan'ın sözleri 


Dinleyip terk etmek mi sahibinden çalınan duanın kaderi 
Yoksa susmak mı dinledikten sonra bütün gerçekleri 
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SIRADANLIK 


Sıradan bir günde 

Sıradan insanların arasında 
Seni gördüğümde 

Sıradan biri olduğum için 
Sana söyleyemiyorum 
Söylemek istediklerimi 
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GÜNAHKAR 


Sabaha doğru uykusu kaçan günahkar 

Rüyalarında gezinirken cehennemin sokaklarında 
Günahlarını temizletmek için bir aziz arar 

Kafirlerin günahları affedilmezmiş yolun sonunda 
Şeytan”ın sözcüklerinde gizli kurtuluş müfdesi 
Ayetler dökülürken ateşten dudaklarından 

Kelimeler eşlik eder Şeytan'ın yalancı şahitliğine 
Toprak besler içinde yanmaya hazır bedenleri 

Bir Tanrı vat Şeytan”) mahküm eden cehenneme 

Bir cennet var düşlerde düşlerin dışında var olmayan 
Bir cehennem var derinlerde cennetten farkı olmayan 
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ŞİİR VE SEN 


Sen şiirsin 

Ben ise seni yazan şair 

Kelimelerin bana ait 

Hecelerin bende gizli 

Anlamını ben veriyorum senin 
Benim cümlelerim ile kutsanıyor ruhun 
Arıniyorsun günahlarından virgül ile 
Ve son buluyorsun 

Koyu siyah noktanın ardından 
Dönüşüyorfsun ansızın 

Hiç sevilmemiş bir sevgiliye 
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BEKLENEN 


Yine sensizliğin sessizliğini bozuyor çanlar 

Yanan ışıklar sokakları aydınlatıyor sabahın karanlığında 
Kutsallığına adanmış güzelliğin ihanetler içinde 

O güzellik ki insanı yaratırken ilham olmuş Tanrı'ya 
Perdeler çekilmiş günahkar kulların pencerelerine 
Camın buharından damlamış toprağa birkaç damla 
Satırlarca anlatıyor seni senden sarhoş olmuş şairler 
Nerede unutulmuştu ve hangi üzüntülü kelime 
Uzaklaştırdı seni benden doğan şiirlerden 


Ateş böceğinin damarlarındaki kanın kokusu 
Kendisine çekerken cehennemlikleri iştahla 

Belki de bu yüzdendir Şeytan'ın korkusu 

Ateş böceğini görünce o zalim karanlıkta 

Yanan alevleri hangi su söndürür bilinmez 
Zamana mı yaymalı küsüp giden sevdaları 
Tanrı'nın vahşetinden kaçıp Şeytan'a gülümseyen 
Var midir yokluğuna ağlayan günahları 

Pişmanlık içetisinde ne yazık ki gelmiyot beklenen 
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YOKLUĞUNDA 


Aradan geçmiş olmasına rağmen uzun süre 

Neden mi geldim pişmanlıktan tekrardan kapına 
Sanma ki unuturum sandığım sevdam çalkalandı içimde 
Pişmanlıktan yoruldu kalbim çarpmaktan hızlıca 


Bekledim seni her yaşayandan çok yokluğunda 
Yalnız ve sevgisiz kalacağını anladığım zaman 
İçimde çıktım uzun bir özleyiş yolculuğuna 

Benim yokluğumda senin için zaten durmuştu zaman 


Rüzgara seslenerek unuturum sanmıştım yalnızlığımı 
Bir esintiye emanet edip seni kavuşacaktım huzuruma 
Kalemimin ucunda bit heceydin sen anlatan yalnızlığımı 
Şiirler dolusu defterlerimi verdim ateşlere yokluğunda 
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SÖZLER 


Sözler ıssızlaşıyor yokluğunda 

Bir yaprak düşüyor 

Üzerinde rüzgârın kokusu 

Ayrılma vakti geldiğinde anlıyorsun 

Ne kadar da yalnızlaşıyor insan 
Anlatacakları düğümlenmişken boğazına 
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YANSIMALAR 


Kaçmak istiyorum uzaklara 
Beklenen ise hiç gelmiyor 
Yapraklar düşüyor suyun üzerine 
Suyun yüzünde beliriyor yansımalar 
Yansımalarda bir kadın yüzü 
Kadının dilinde hüzünlü şarkılar 


Şiirler yazıyorum karamsar düşünceler içerisinde 
Uyumak zorlaştı cümlelerime hece ararken 
Özlemek düştü kaderimin kaderine 
Umutsuzlanıyorum beklerken 

Umudumun tükendiği saatlerde 

Sokak lambalarına anlatıyorum detdimi 
Issızken daha soğuk ve karanlık bir şehirde 
Geçmişte kalanı özlüyorum ara sıra 
Susuzluk çekiyorum geçmişi hatırladıkça 
Rüyalarıma sıkışıp kaldı çocukluk günlerim 
Ne olursunuz kim aldıysa geri getirin 

Geri getirin çocukluğumu bana 
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DAMLALAR 


Yağmur yağıyordu 

Bir daha yaşanmayacak mevsimde 
Çocuk damlaları saymaktan yorgun 
Kaç tane düşecek gökyüzünden 
Kaç tanesi ulaşacaktı tekrardan 
Geldiği gökyüzüne 
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GERÇEKLER 


Gerçekler o kadar gerçek ki hayatımda 

İnanasım gelmiyor inanmak istediğim rüyalarıma 
Gökyüzü o kadar karanlık ki geceleri 

Bir tür sessizlik kaplamış odamı 

Karanlıktan bir hayalet bakıyor içeri 

Ve ben inandıramıyorum kendimi 

Ne kadar israr etsem de yalnızlığıma 

Gece bitecek değmeyecek saatleri saymaya 

Ve karanlığa secde eden gökyüzü 

Pişmanlıklar içerisinde tekrar aydınlanacak sabaha 

Ben yokum artık biliyorum geçmişin düşlerinde 
Noksanlık var yaşam döngüsünün uçurumunda 

Bir dua olsa keşke geri döndürebilmek için beni geçmişe 
Çocukluk günlerimde kalan acıları gömmek için toprağa 
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HİÇ 


Neden? 

Bilmem... 

Belki de olmasından vazgeçtiğim içindir. 
Hiç mi umut yok? 

Hiçl 
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ŞİİR OLSAM 


Kelimelerden örülmüş bir kaledeyim 

Ne duyarım bundan sonra gök gürültüsünün sesini 
Çınlayan zamanın eskimiş yüzünün ötesinde 
Ne de korkarım sonsuz karanlığından geceleri 
Bu sebeple... 

Bir şiir olsam keşke 

Basılan toprak hecelerimden dikilmiş olsa 
Gökyüzü uzun bir cümle benden alınmış 

Bir şiir olsam keşke 

O'nun varlığında 

Bir tek kendim için hecelerim düşlerimi 

Satır aralarındaki yorgunluğum geçmeden 
Dua gibi ezberimdedir hikayesi gençliğimin 
Bir de beni okuyan için kelimelerimin izleri 
Yol gösterecek kayıp kentin yolcularına 
Hangi suyun bulanıklığıydı arkamda kalan 
Ahirette hesaba çekilecek günahkâr 

Yalnızca kalemimi ağlatan şiirlerim olsa 
Ateşten girdapların sıcaklığında yazılmış 

Bir şiir olsam keşke 

Güneş doğat mi daha etkenden 

Uzaklardaki kentimin ışık almayan tepelerine 
Ve yağmur yağar mı mayasız toprağa 

Dağılır mı sis bulutları kendiliğinden 

Bir şiir olsam keşke 

Uzak ama bir o kadar da yakın düşlerime 
Cümleler eşlik ederken 

Ben beyaz tabuttan kafiyeler içinde 
Gömülsem ve tekrar yağmurun nemine karışsam 
Bana ait olan kelimelerimin ulaştığı yerde 
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BIRAKMA 


Teslim olma öylece karanlık sabaha 
Geceleri say kaç gündüze değer yıldızlar 
Alışma istemeden senin olmayan yalnızlığa 
Öyle hiç anlatmadan nasıl geçti geceler 
Hatıralarında yaşat kabul olmayan dualarını 
Sessizlikte yüzdür sular dalgalanmasın 
Kelimelerden yaptığın kayıklarını 
Unutuyormuş gibi yap 

Hatırlanmaya değmeyecek hatırlayamadıklarını 
Bir kelime yaz defterine 

Kalemin karası bulaşsın kağıtlara 

Şiir yaz eğer anlatamazsan derdini 
Anlaması gereken yalnızlıklara 
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YOKLUK 


Yokluğa mı küseceğim 

Yoksa 

Yokluğun bu kadar gerçek olmasına mı 
Bilemiyorum 

Sözün başlayamadığı yerdeyim 

Öylece kaldım 

Hiçbir yere gidemiyorum 
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ARALANAN KAPI 


Kapı hep aynı yöne açılıyor 

Ne taraftan bakarsam bakayım, arkadayım 
Dualara koşan bir amin var dilimde 

O"nu düşledikçe sessizce ağlamaktayım 

İki uçurumun ortasına kondurulmuş bir dünya 
Uçuruma aşığım gölgelerden kaçıyorum 
Bir düş gördüm düşümde Nebi 

Ellerim omuzlarında ağlıyorum 

Kuşlar kanat çırpmayı bıraksın artık 
Gökyüzü dat gelmeli uçmak isteyen için 
Bir düşler ülkesi sözü vat Yatatan'ın 
Tesbihin dilinden dökülüyor isimleri 
Dağlar insin yerlere secde ederek O'na 
Tek bir kelimem var dilimde 

Onu haykıracağım 

Senin merhametinin yokluğunda 
Tutunamadığımı bil ve sana aşığım 

Söz verin kuşlarım bana söz verin 
Götüreceksiniz beni onun yanına 

Ben kanatsız bir kuşum kaldım boşlukta 
Uçmayı özledim uçarak kavuşsam ona 
Cennetten bir salkım üzüm uzat kabtime 
Misafir değilim evime geldim 

Yıllar önce çıktığım evime 

Mabedimde dolaşıyor aydınlık gölgeler 
Gölgeler gelerek değsin gölgeme 

Bir selam getirsin cennetten melekler 

Çok kimsesizim uzağım her yaşayan nefise 
Aminler cevap versin sessiz dualarıma 
Kapıda beklemekteyim ne olursunuz alın beni içeri 
Bir emaneti var bende teslim etmek için O"na 
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DİLSİZ KULLAR 


Kendimden daha aşağıda görmem 

Eğer seni anıyorsa zamanın her anında 
Dili olup da konuşamayan kulların 
Eğer rahmet yağıyorsa onlardan sebep 
Kıtlık kalkiyorsa ortadan 

Bir damla gözyaşına yeniliyorsa dünya 
Cehennemin ateşi gürlüyorsa 
Uğradıkları her haksızlıktan 

Acıyorsa canları 

Ve bundan sebep kutuyorsa nehitler 
Vefalıysa herkese kim ona yardım etmişse 
Birakmıyorsa ölüsünü dahi sevdiğinin 
Yıllarca bekliyorsa kapısında 

Aslında hiç gelmeyecek olan kişinin 
Ağlıyorsa korkudan ve çaresizlikten 
Yanıyorsa canı insan denen musibetten 
Tasmayı getirin geçirin benim boynuma 
Tasmayı boynunda en çok hak eden 
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AZ SONRA 


Yorgunluğa alıştırma hayallerini 

Daha çok yolun var gidilecek 

Bitkinliğe yenik düşmesin düşlerin 
Sancılanmasın geçmişin korkuları 
Beklercesine bak etrafına 

Yaşatma içinde artık senden çalınanları 
Unutma, utanma ve darılma yaşadığın için 
Kızma kader dediğin bilinmeyene 

Seni soğuk iklimlerde yaşattığı için 
Yoksunluk değil var olma sebebin 
Yorgunsun biliyorum 

Biraz daha dayan soğuk duvarlara 

Yolun sonunu görebilmek için 

Kin duyma sandalyeni tekmeleyen dostuna 
Uyan ve yaşamak istediğin iklimi seç 
Sessizliğe gömülmesin sesin 

Haykır haykırabildiğin kadar yüzüne 

Bu dertleri senin üzetine gönderene 

Bir şiir yaz, bir kitap oku, doğanın sesini dinle 
Savaş ver çıkabilmek için düştüğün kuyudan 
Kanlar içinde kalana kadar inançla 

Toprağı yaralasın elletin 

O ellerinle can ver çiçeklere 

Toprağa muhtaç bırakma çiçekleri 

Bir gül dik örneğin mezarına 

Hiç tanımadığın bitinin 

Bir selam gönder yokluğa 

Varlığa ulaştığını haber vermek için 
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ORADAYIM 


Gökyüzü kadar yaşlıyım 

Güneş kadar uzak 

Deniz kadar tuzlu 

Buzullar kadar soğuk 

Ilik iklimlerin yabancısıyım 
Fark edenim olmaz çoğu zaman 
Bulutlar kadar yalnızım 

Belirli bir yerim yok 

Rüzgâr nereye götürürse 
Oradayım 
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DUA 


Hayatım iki dua arasına sıkışmış bekliyor 
Dolanıyor odamın mahreminde izsizler 
Şeytan”ın sesi rüyalara karıştıktan sonra susuyor 
Gündüz gördüğüm geceden kalma gerçekler 
Kayıp dünyalardan haber taşıyan peygamber 
İnince nuru yeryüzünün kavruk toprağına 
Sustu tüm çağlık atan taştan bedenler 
Tanrı”nın sesini işitemez olduk artık 
Öldüğünden beri son peygamber 

Tanrr'sına küsen Şeytan'ın işi gibi duruyor 
Herkesten habersiz ortalığa saçılan ayetler 
Tanrı vazgeçilmişliklerin düşleri değetinde 
Yokluğa henüz yaratılmamış varlığı satıyor 
Sattığının üstünü sonradan almak üzere 
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x. 


AG 


Kararmış bir ceset gördüm 

Yol üzerindeydi dün gece rüyamda 

Üzerine sinmiş cehennem ateşinin kokusu vardı 
Çevresine günahkar insanlar toplanmışlardı 
Bir dua yankılanıyordu kaldırımlarda 
Şeytan”ın dişisi ile çocuklarının omuzunda 
Taşınıyordu cehennemlik tabutlar 

Ateşten örülmüş mezarlara 

Suç ortağıydım çoğu zaman her suçun 
İfadelerimin inanılmayan varlığında 
Kalemimin ucundan çıkan satırlara 
Gömüyordum bildiğim bütün yalanları 

Su damlasından başka bir serap var mıydı 
Sürgün yediğim çölde kaldığım zamanlarda 
Hatırlayamıyorum nasıl geçti seneler 

Sırası geldi artık 

Kapanıyor birer birer koyu karanlık perdeler 
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MÜHÜR 


Şimdi tutamayacağım bir sözün gecesindeyim 
Gece soğuk, gece aya küsmüş 

Ve damlıyor kimsesiz rüyalara takılmış hiçkiriklar 
Yağmur yağdırıyor hiç beklenmedik anda 
Gündüzden geceye kalan dualar 

Kelimeler üzerine yemin ederim ki bu söz 

Bu yalnızlık duygusu ve gecemde yeşeren acılar 
Karanlık değil örten günahlarımı bu gece 
Kazanmak üzere içimden atamadığım korkular 
Şeytan'ın fısıldamaları yer buluyor sözletimde 
Ayet gibi dökülüyorlar dilimden birer biter 
Günahlara karışmış bir kitap var cennette 
Şeytan'ın elinden kitaba yazılmış günah ayetler 
Sanki ilahi bir kudret tarafından kutsanmışçasına 
Lanetlenen yüzlerden artık yorulmuş mezatlıklar 
Günahlar sıralanmış cehennemin soğuk kapısında 
Mühürlenmiş rüyaları parçalayan pişmanlıklar 
Çocukluğundan korkular içinde çıkan bu adamda 
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SEVEMEDİĞİM 


Kaç kurtul benden sana ulaşamayacağım kadar 
Kalmasın sende benden bir zerre kadar hatıralar 


Uzaklaştıkça yakmasın içini sözlerim söylediğim 
Sen doğruydun aslında eksik olan bendim sevemediğim 
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YAŞAMAK 


Yaşadığımız kadar yaşadık 
Yaşayamadıklarımız da oldu 
Yaşamak için direnmeden hiç hayata 
Sanki hiç yaşamak istemezcesine 
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İKİNDİ YALNIZLIĞI 


Yokluğa satıyorum varlığı yok fiyatına 
Faydasız düşlere anlatıyorum detdimi 

Bir kelebek gibi yaşıyorum korkusuzca 
Beklediğim bir yarınım yokmuş gibi 

Geleceğin gelmemesini şikâyet ederken yarına 
Toprağın aldığı nefesten çekiyorum içime 
Sessizleşiyor karanlıkta gizlenen korkular 
Bulutların gözlerinden damla düştüğünde yete 
İstenmeyen bir düş gördüm rüyamda dün gece 
İstenmeyen o varlık ile beklenen yokluk 
Birbirlerine karşı büyük bir kavga içerisinde 
Damarlarından sızarak günahları akıtıyor 
Kurumuş ağacın kökleri toprağın derinliklerine 
Kederler içerisinde gün ışığı bu ıssız yerde 
Etrafımı çevirmiş sessizlikten oluşan ordular 
Durun yapmayım yalvarıyorum sizlere 
Çocukluğumu özlüyorum geri getirin geri 

Bir ikindi yalnızlığında onu benden çalanlar 
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IŞIK 


Nedir o son olarak söylenmesi istenen 

Bir türlü diline gelmeyen kelimeler insanın 
Susmak zorunda kalınan tam konuşacakken 
Geçmiyor acısı arkada bırakılan hatıraların 

Ne yokuş bilir bu narin ruh ne de keder 

En çok sendin sevilen gelmesi beklenen 
Yaşanmasından kaçınılan olmayan rüyaların 
Acısı beliriyor kutsal bir anlatımda birer birer 
Dumanlı düşlerin uyandırdığı bir kelebek gibi 
Hiç unutulmayan ölümlü gülüşlerin yarınsızlığında 
Şiirine ulaşılması zor ilahi bir kelime arayan şairin 
Gerçeklikle dolu sözleri hiç sevilmezmiş 
Yaşayabileceği tek bir günü olan yoksunluklarda 
Ayın ışığı çalarken ömürlerinden insanların 
Hikayeler doluşmaya başlıyor dünya mezarlığına 
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YAŞAMAK 


Bugün hiç şiir yazmak istemiyorum 
Yağmur yağıyor, hava kapalı 

Oysaki böyle havaları daha çok seviyorum 
Güneşten uzak aldatici bir aydınlık 

Getçek olan aslında her zaman koyu karanlık 
Şiir yazmak istemiyorum bugün 

Biraz yorgunum biraz da başım dumanlı 
Belki de hiç istememişimdir 

Sağanak yağışta küçük bir damla olmayı 
Bir okyanusun en derininde saklanan 

Hiç kimsenin götmediği ama varlığı bilinen 
Eşsiz bit inci gibi davranmayı 

Ne kadar da zor geliyor bu narin ruhuma 
Yaşamak 

Daha da zoru 

Yaşıyor gibi yapmak 
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DİL 


Dil susunca nasıl anlatırım beklemez gönlüme 

Gönül ki kendisi için kazmış mezar senin gönlüne 

Sen ki beklenmektesin senin için hazırlanan gönlüme 

Bir histir anlatılmaz yansıtılabilir ancak gönlüne 
Nerelerden akıp geldi bu aşk bilmem ki gönlüme 
İstemekten çok büyük bir arzuydu girebilmek gönlüne 
Gönlümü versem cennet rüzgarlarına yakınlaştırır mı seni gönlüme 


Buğday tanesinin boynunu büktüğü gibi ben de razıyım girmek için gönlüne 
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GİTMEK 


Gitmek bir daha dönmemek için 

Uzaklaşmak bir yerlerden 

İstediğim bu sanki 

Kaçmak gülün dikeninden 

Kaçamak yaşıyorum zaten hayatı 

Hayata zorla tutturulmuşum bir yerinden 
Karşımda derin hüzünler 

Cevabı ahirete kalan sorular var 

Bilmiyorum nasıl geçiyor ömrümden iklimler 
Anlatamadığım korkuların sığınağı olmuş yüreğim 
Ağlamaklı mektupların zarfına yazılmış adım 
Resimlerde kaldı sevinçler ve cansız yüzler 
Yaşamsal belirtiler gösteriyor anlık hüzünler 
Pusular kurmuş beyaza boyanmış duvarlar 
Ruhumu sıkıştıtıyor çocukluğumu benden çalan 
Çalıp da en sonsuza saklayan zorbalar 

Susuzluk çekiyor yüreğim 

Kabullenemediğim gerçeklerimin yoksunluğunda 
Ben de istemezdim bu şekilde olsunlar 
Başkaydı beklediklerim aslında 

Hata nerede, kim çözecek bu düğümü 

Bunu hiçbir zaman bilemedim 

Çerçeveye oturtulmuş yüzler var çok özlediğim 
Yaşamı sadece bir çalılık içerisinde geçen 
Serçenin dilinde aslında tüm istediğim 
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SON EK 


Adımların sayısınca yaslanıyor buluta damlalar 
Söylemek istersen dinlerim hangisiydi seni yoran 
İsimlerini unuttuğun kimler onlar kimsesiz kalanlar 
Güneşin sıcaklığında narin ruhunun kenarına damlayan 
Kelimene son ek arıyorsun bulamadığın hiçlik zamansızlığında 
Sen içinden çıkılamaz sanarsın da kolay gelir başkasına 
Uyumak için önce güzel bir günde uyanmak istenir 

Sen aslında benzemiyorsun hiç başkasına 


85 


Konur Alp Demir 


OLSAYDI 


Dünden kalma uykuma misafir gelenler var 
Duvarımda asılı çalışmayan köhne bir saat 
Gecenin orta yarısında sessizliği böler rüyalar 
Bir yanda ben duruyorum odamın içerisinde 
Diğer yanda ayrılmak istediğim koyu acılar 
Kaybediyorum yorgun ağaçların sesini 

Buluta küsen kızıllaşmış nehirlerin kuruluğunda 
Hiç tanıyamadım o kadının gülüşlerini 
Gerçekte sevmediğim rüzgârın kokusunu 

Artık hissetmek zorlaştı beklerken gelmeyeni 
Karamsar gecede başladı hisletin yolculuğu 
Kararmış güllerin yalancı kıtmızılığındaki diken 
Yaralarken henüz kurumamış yaramı 

Kanıyor çocuk ruhumun masumluğunda 
Görünmeyen sıkıntının gömüldüğü mezarda 
En son değil biliyorum geldiğin yere dönmek 
Bir yaprak düşüyor dalından gecenin sessizliğine 
Kin tutmak istiyor ağaçlar toprak ile sevişirken 
Ayrılık vaktinin geldiğini söylüyor yağmurlar 
Bulutun karası bakarken içeriye penceremden 
Küskün müyüm desem, evet biraz var 

Ses vermek zor geliyor suyu tükenmiş kuyuya 
Ateşten türemiş köprüler hiçlik ortasında 
Sonludan sonsuza uzanan görünmez bir el var 
Tükenirken hayat iksiri taştan damarlarda 
Katlanarak artıyor sona yaklaşırken günahlar 
Ama yine de geçiyor azar azar ruhumu daraltan sıkıntılar 
Olsaydı, ama olmadı işte 

Ahirete kaldı dünyalık dualar 
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O 


Sen kimsin? 
Beni tanımanı beklemiyorum zaten 
Seni götürmeye geldim 
Nereye götüreceksin beni? 
Aslında olman gereken yere 
O yer nerededir? 
Çok uzaklarda 
Gelmek istemiyorum 
hem seni de hiç tanımıyorum 
Ama O seni çağırıyor 
Seni alıp kendisine götürmemi istedi 
O kim? 
Seni çok seven biri 
Sana sahip olduklarını verendir 
Şimdi bildin mi O kimdir? 
Gerçekten beni mi çağırıyor? 
Evet, seni çağırıyor 
Git al ve getir onu bana dedi 
Bunu sana söylerken kızgın mıydı? 
Hayır, hiç kizgın değildi 
Ama yanına gidince bana kizarsa eğer 
Neden kızsın ki? 
Belki de istediği gibi yapamadım O'nun dediklerini 
Orasını ben bilemem 
Ama sanmam ki kizsin sana 
Sen O'nu hiç sevmedin mi? 
Sevdim, sevmez olur muyum hiç! 
Ne zaman dettler sarsa etrafımı 
Bir tek O'na sığındım 
O çok büyük, eşsiz ve güçlü 
Hiç gördün mü O"nu? 
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Hayır, ama olmayacakları bile olduran kendisi 
Senin dediğin gibi büyük, eşsiz ve güçlü 
Belki de affeder seni 

Hiç mi umudun yok? 

Hayır, öyle değil, umudum çoktur 

O zaman neden korkuyorsun bu kadar? 
Sevdiğinin yanına giderken 

Hiç korkar mı insan sevdiğinden! 

O'nu göreceksin bekletmek olmaz 
Hazırsan gidelim 

Ben hazırım 

Yanıma birkaç eşya alsam mı? 

Hayır, işine yaramaz otada 

Olsun, o zaman kalsınlar öyle 

Ama son defa sorsam cevap verir misin bana? 
Ne soracaksın! 

Gerçekten beni mi bekliyor şimdi? 
Evet, seni bekliyor 

Zaman kaybetmeyelim gidelim hemen 
Beni görünce sevinecek midir sence? 
Sen O"nu görünce sevineceksen 

O da sevinir seni görünce 

Çok heyecanlıyım, hemen gidelim O"na 
Şimdi gözlerini kapat ve sakın aralama 
Birak kendini bana 

Sıyrılacaksın bu sahte bedenden 
Kendini farklı hissedebilirsin biraz 
Ama sakın korkma 

Çünkü ona götüreceğim seni 

Bu yeni başlangıcın sonunda 
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İKİNDİ VAKTİ 


Çıplak ayaklarda soğuk karanlığın izleri 
Belirirken yanan ateşin gölgesinde 
Kelimeler anlamsız kalıyor anlatmakta 

Bu nasıl bir yoksunluk ki 

Ne çare tanır ne de dayanabilir aytılığa 
Sisler içerisinde kalmış aydınlıklar 
Gözlerde beklenenin donuk hayali 

Güneş batarken yavaş yavaş kaybolmakta 
Sıkıntı dağıtıyor günler beklemenin vetdiği 
Kafesler dar, kabirler dar, düşler dar 

Hiç istenmediği kadar yakınlaştı aytılıklar 
Uzaklaşırken ömrümden çocukluk hayalleri 
Ey gönül kendinden geçetcesine 

Sen de daral daralabildiğin kadar 
Çocukluğumu ikindi vakti bıraktığım yerde 
İstenmeden uzaklaşıyor benden hatıralar 
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YAKINDA 


Ne zaman geleceksin? 

Yakında... 

Seni nasıl tanıyacağım? 

Tanıman için bir neden yok 

Nedensiz mi geleceksin? 

Hayırl 

Nedensizlik çok anlamsız 

Anlamsızca sorguluyorsun 

Ben çok yorgunum aramaktan 

Gittiğin yerde dinlenirsin 

Belki de aradığını orada bulursun 
Neresidir orası? 

Sözcükler yetmez anlatabilmek için 

Çok mu yaşlandım sence? 

Yaşadığım sıkıntılara dayanabilmek için 
Rüyalarımda geziyorum kimsesiz bir coğrafyayı 
Can sıkıntısı geçmek bilmiyor ne yapsam 
Korkuyorum, biraz da bekliyorum aslında 
Neyi bekliyorsun? 

Ne zaman geri gelir beklenen 
Düşünceler çevirmiş etrafımı 

Zihnim çok karışık 

Günah mıdır sence Tanrıya küsmem 
Özlediğim birileri var, bir yerdeler 

O yet neresidir? 

Issız denilebilecek kadar az kalabalık 
Güneşin yalnızlığına ortak olan bit çocuk 
Üzetinde oturduğu toprak sıcak 
Arkasından gelen ağlamaklı sesler 

Biraz hıçkırık biraz da ter 

Gömülüyor birlikte bu ıssız coğrafyada 
Korkular ile hayaller 
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